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Dragers van Licht 

Een goede vriendin van me woont in Den Bosch, een leuke stad. Ik kom 
regelmatig bij haar. Meestal gaan we dan de stad in. Gewoon om wat 
rond te lopen, koffie te drinken, te winkelen of een museum te bezoeken. 
Dat kan variëren, net waar we zin in hebben. Eén ding doen we altijd en 
dat is een bezoek brengen aan de Sint Jan, de prachtige kathedraal. 
We zitten er een poosje en steken een kaarsje aan. Een fijne plek om 

tot rust en bezinning te komen en mooi 
dat je er naar binnen kunt lopen. Er 
wordt veel gebruik van gemaakt. Je kunt 
er stil zijn binnen de drukte van de stad. 
Daar wordt ook toe opgeroepen. Het 

geeft een goed gevoel om een kaarsje aan te steken.  

Waarom doen we dat eigenlijk, kaarsjes aansteken? Helemaal precies 
weet ik het niet en ik heb het ook niet precies kunnen vinden maar van 
ouds- 
her zijn kaarsen belangrijk bij veel rituelen. Licht en donker vormen een 
tegenstelling en staan vaak symbool voor leven en dood. Een kaarsje 
aansteken brengt licht, teken van leven. Zo staat de Paaskaars in de 
kerken symbool voor Gods liefde. Door het aansteken van een kaarsje 
leg je gevoelsmatig een verbinding tussen hemel en aarde. Het gebeurt 
vaak uit liefde, verdriet, dankbaarheid of vanuit ongerustheid en geeft 
uiting aan wat je graag wilt neerleggen bij God. Je kunt dingen uit 
handen geven. Kennelijk hebben veel mensen daar toch ook in deze tijd 
van ontkerkelijking behoefte aan. 

Het zijn donkere tijden momenteel. Letterlijk en figuurlijk. De dagen 
worden korter en donkerder, het wordt kouder. Ook in de wereld om ons 
heen lijkt het alleen maar duisterder te worden. We kunnen het allemaal 



zelf wel invullen. Er is nog maar weinig erbarmen. Het wordt steeds 
moeilijker om het licht te blijven zien. En tóch mogen we weten dat het 
echte Licht steeds weer wordt aangestoken.  

Ook dit jaar is het advent en kijken we opnieuw uit naar de komst van 
het Kerstkind. Iedere week komt er een kaars bij en uiteindelijk staat 
daar die prachtige ster aan de hemel. Alles zal niet meteen anders 
worden maar we hoeven de moed niet te verliezen. 

Het is goed om van tijd tot tijd een kaarsje aan te steken. Voor mijn 
vriendin en mij is het inmiddels een traditie. Zij is rooms-katholiek. In dat 
opzicht kunnen we als protestanten leren van onze rooms-katholieke 
geloofsgenoten. Zij bieden meer gelegenheid voor bezinning, door 
kerken die open zijn en kapelletjes onderweg. Kaarsen zijn dragers van 
licht. Door het aansteken van een kaars komt er een beetje licht in de 
wereld. Niet alles om ons heen is donker en koud. Straks met kerst 
kunnen we vieren en het goed en gezellig hebben met elkaar. Hoe 
donker het soms ook is, er blijft hoop. Daarna luiden we het nieuwe jaar 
in. We weten niet wat het brengen gaat maar laten we vasthouden aan 
het echte Licht. 

Ik wens u een gezegend kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar. 

Hartelijke groeten Marianne Los, voorzitter 

Van de bestuurstafel 

Op 11 november hielden we een bestuursvergadering in de Beuk. 
Reden hiervoor was dat er een overleg was gepland met de 
coördinatoren van onze activiteiten. Hoewel alle activiteiten prima 
verlopen was het bestuur van mening dat een jaarlijks contact met hen 
nuttig en plezierig was. Door het grotere aantal aanwezigen werd 
daarom uitgeweken naar de Beuk. 

Tijdens onze vergadering werd stilgestaan bij een aantal vragen die 
gesteld zijn aan ons hoofdbestuur waarop we nog geen afdoende 
antwoorden hebben gekregen. Naar aanleiding daarvan werd onze 
voorzitter uitgenodigd voor een overleg in Woerden. 

Tijdens deze vergadering werd het vrijwilligersuurtje voorbereid. Om de 
voortgang van onze financiën te bespreken had Rob een uitgebreid 
overzicht gepubliceerd. Dit gaf duidelijkheid over 2025 en de 
beslissingen die we daarvoor moeten nemen. 

Er werd teruggeblikt op het uitje met de MuseumPlusBus wat door onze 
leden erg werd gewaardeerd. Het project “Krachtig Ouder Worden” waar 
veel aandacht aan wordt geschonken op internet, schuiven we nog even 
voor ons uit.                                                               Mich van Wasbeek 



Museumplusbus 

Op 1 november zijn we met 44 PCOB-ers met de MuseumPlusBus naar 
het Kunstmuseum Den Haag geweest. Het was een bijzondere dag. 
Allereerst geeft zo’n busreis toch een beetje een schoolreisjes gevoel 
en is het gezellig. Maar daarnaast hebben we ook een leuk en 
inspirerend bezoek gebracht aan het museum. We kregen een 
uitgebreide rondleiding door een  deskundige gids. Dankzij de verstrekte 
headsets was het uitstekend te volgen. En dat was fijn want het was 
druk in het museum.  

Er waren veel bezoekers voor een tentoonstelling van Dior. Wij konden 
daar later op eigen gelegenheid gaan kijken. De gids leidde ons door de 
tentoonstelling: “Nachtdieren” van twee Belgische kunstenaars.  Léon 
Spilliaert en Dirk Braeckman zijn beide “nachtdieren”. In hun werken lijkt 
het altijd nacht. Fascinerende werken, waar je door de uitleg van de gids 
heel anders naar gaat kijken. De werken waren veelal in zwart-wit tinten. 
Opvallend was wel dat er toch ook vaak één lichtpuntje in voorkwam. 

Na een bezoek aan deze tentoonstelling kregen we nog een goede 
indruk van een deel van de vaste collectie van het museum met werken 
van beroemde schilders. Het was een soort reis door de ontwikkeling 
van de moderne schilderkunst.  

Moe maar voldaan waren we eind van de middag weer terug in 
Oosterhout. Meer informatie over de genoemde tentoonstellingen kunt 
u vinden op de website van het museum.                                                          
                                                                                          Marianne Los 
 

Kopij voor de Nieuwsbrief van februari inleveren 
vóór 15 januari bij m.van.wasbeek@kpnmail.nl 
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Speelt u mee in de Vriendenloterij? 

Dan weet u ongetwijfeld dat de Vriendenloterij 40% van uw inleg uitkeert 
aan goede doelen. Maar wist u ook dat u onze eigen ANBO-PCOB 
afdeling bij de Vriendenloterij kunt aanwijzen als goed doel? Als u dat 
doet, keert de Vriendenloterij 40% van uw inleg uit aan onze afdeling als 
ondersteuning voor onze activiteiten. Dat is dus ruim € 6,00 voor ieder 
lot! 

Hoe werkt het? 
Wij hebben ons als partner aangemeld, waarmee we een goed doel zijn 
bij de Vriendenloterij en het voor u als deelnemer aan deze loterij 
mogelijk is om het goede doel van uw lot(en) over te zetten naar ANBO-
PCOB afdeling Oosterhout. U kunt dat heel eenvoudig doen door te 

bellen naar de ledenservice van de Vriendenloterij:  

U belt naar het gratis nummer 088 – 020 1020 en via keuzeoptie 5 krijgt 
u een medewerker aan de lijn. Vervolgens geeft u aan dat u onze 
afdeling wilt koppelen aan uw lot(en).  

Onze registratiecode is 21913. 

Als uw aanmeldprocedure is afgerond, ontvangen wij ieder kwartaal 
40% van de lotprijs als ondersteuning. Dit geld komt dus volledig ten 
goede aan onze eigen Oosterhoutse afdeling! 

Hieraan zijn voor u of voor ons geen kosten verbonden. Geweldig toch? 

Dus: 
We hopen van harte dat onze leden die meespelen in de Vriendenloterij, 
hun lot(en) willen koppelen aan onze afdeling. En mocht u nog niet 
meespelen, naast de kans op mooie prijzen en de gratis VIP-kaart (o.a. 
gratis toegang tot circa 150 musea, kortingen op diverse uitjes etc.) is 
dit misschien een extra stimulans om mee te spelen in de 
Vriendenloterij. Wat ons betreft: van harte aanbevolen! 

                                                         Rob van der Werf, penningmeester 
 
 

PGO Kerstmarkt 

Op zaterdag 14 december houdt de ZWO van de 
Protestantse Gemeente Oosterhout weer een 
gezellige kerstmarkt. Er is van alles te koop wat 
met kerst te maken heeft. Onze dames van de 
Creagroep zijn als vanouds ook weer van de partij 
en verwelkomen u graag aan hun stand. 

 
 



Zeevaart en alles wat daarbij hoort 

Dat was het onderwerp van de presentatie op 14 november. Jan ter 
Haar, oud zeeman, bij de meesten van u welbekend, nam ons mee op 
een reis langs de ontwikkeling van tal van facetten van de zeevaart 
vanaf ongeveer 1960. 

Het was een reis langs koopvaardijschepen 
met bulk of containers, olievervuiling, 
sleepboten, platforms, cruiseschepen en 
veerboten. De ontwikkeling hiervan is 
indrukwekkend. Begon Jan ooit op een 
vrachtschip van 150 meter, de huidige 
containerschepen zijn wel 400 meter lang en 

ook veel breder. Grotere schepen betekent minder contact met de 
natuur en de elementen en een langere zichtlijn. Dat vraagt 
aanpassingen. De manier van laden, ventileren en navigatie spelen een 
belangrijke rol. Schepen kunnen breken of kapseizen. 

Olievervuiling leidde tot uitzetten van vaarroutes, aanpassen van 
tankers en het standby zijn van sleepboten op gevaarlijke vaarroutes.  
Ook platforms werden steeds groter en ingenieuzer. Evenals de huidige 
cruiseschepen en veerboten. Dat maakt wel dat er, als er een ramp 
gebeurt, relatief veel meer slachtoffers zijn. Het gaat natuurlijk wel om 
mensen. Dat is anders bij een containerschip dat een deel van de lading 
verliest. Dat heeft ook veel impact maar het betreft doorgaans geen 
mensenlevens. 

Jan heeft alle ontwikkelingen van nabij meegemaakt. Ondanks alle 
technologische ontwikkelingen, blijft een deel toch mensenwerk. 
Uiteindelijk is de kapitein de baas op een schip en besluit deze wat te 
doen. Kortom een boeiend verhaal.  
 

Provinciale dag ANBO-PCOB 

Op 4 november zijn we met een clubje bestuursleden en leden naar een 
provinciale dag van ANBO PCOB geweest in Waalwijk. Doel was vooral 
om elkaar te ontmoeten. In de ochtend was er vanuit de landelijke 
organisatie informatie over waar ANBO PCOB voor staat en wat zij doen 
aan belangenbehartiging. Het meeste was wel bekend. Helaas was er 
nauwelijks tot geen gelegenheid om kritische vragen te stellen. In de 
middag trad Wim Daniels op met een presentatie over het Brabantse 
dorpsleven van vroeger.                                                    Marianne Los 
 
 



 

Advent/Kerstmiddag PCOB 12 december 2024 

Op donderdag 12 december aanstaande houden we onze 

Advent/Kerstviering in de Beuk. Evenals vorig jaar zal onze 

middag voor de ouderen worden opgeluisterd door de oudste 

jongeren van de Menorah met een kerstspel. 

Verder krijgt kunst een belangrijke plaats en natuurlijk zullen we 

samen de mooiste kerstliederen zingen. Al met al belooft het een 

mooie, gezellige en verrassende middag te worden. 

 U bent van harte welkom! 

Namens het voorbereidingsteam, Piet Guis 

 

 

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en 

een heel goed en voorspoedig 2025  

voor u en voor al degenen die u lief zijn. 
 
 

Ontmoetingsmiddagen 
 

Elke 2e donderdag van de maand, behalve in de maanden juni, juli en 

augustus, is er een ontmoetingsmiddag van 14.00 – 16.00 uur in de 

Beuk aan de Rulstraat. Vanaf 13.45 uur kunt u al terecht voor een kopje 

koffie of thee. 

12 december  PCOB Adventsmiddag  
 
9 januari  Fotografie in al zijn vormen 
   De heer Henk Tulp 
 
13 februari   Algemene Ledenvergadering 
   met gezellige nazit 



  

Hemels geboortebericht 

In de schaduw van het licht 

ligt ergens in het stro 

een moegestreden moeder 

haar ogen opgelicht. 

Er is geen bed op klossen, 

ze heeft geen wieg, geen kruik 

en geen elektrisch licht. 

De man kijkt in het rond en vindt 

een voerbak 

voor het pasgeboren Kind. 

Kijk eens door de kier 

van het kapotte dak 

het is de ster 

waarover men sprak, 

die schijnt op het Kindergezicht 

dat schittert van licht!  

Met een stralend gezicht 

vertrekken verwonderde herders. 

Volg dan hun spoor van licht, 

geef het aan iedereen door, 

dit hemels geboortebericht. 

 

- Coby Poelman - Duisterwinkel  



Activiteiten (contactpersoon namens het bestuur: Piet Guis). 

 

Nordic walking: vrijdagmiddag 14.00 uur, start Brasserij Woods 
Info: Josina Blommers, tel. 0162-42 27 98 

Klaverjassen, vrijdagavond, VCO, Houtduifstraat 2a 
Info: Ans de Vos, tel. 06-45 43 63 76 

Eetclub: incidentele activiteit 
Info: Josina Blommers, tel. 0162-42 27 98 

Leeskringen: verschillende locaties. 
Info leeskring 1: Gerda Kersbergen, tel. 0162-46 77 50 
Info leeskring 2: Erna Tekke, tel: 0162-45 98 13 

Fietsen: woensdagmiddag, vertrek 13.45 uur, Slotlaan 
Info: Josina Blommers, tel. 0162-42 27 98 

Jeu de boules: woensdagmorgen, 9.30 uur, Oudenhove 
Info: Ditie Spleet, tel. 0162-43 39 93 

Biljarten: woensdagavond vanaf 19.00 uur 
Info: Piet Guis, tel: 06-53 60 70 23 

Creatieve ochtend: 2e en 4e dinsdagmorgen van de maand 
Info: Josina Blommers, tel. 0162-42 27 98 en Jenny Visser tel. 0162-43 18 72 

Lief en Leed: aandacht en/of bezoek bij feestje of ziekte. 
Info: Greet van Wasbeek, tel. 0162-69 27 58  
 

Bestuur 
 

Voorzitter: Marianne Los, tel. 0162-43 73 88 
Email: mariannelos@planet.nl 

Secretaris: Mich van Wasbeek, tel. 0162-69 27 58 
Slijperijhof 24,4902DJ Oosterhout, email: m.van.wasbeek@kpnmail.nl 

Penningmeester: Rob van der Werf, tel. 0162-856500 
Email: robvderwerf@outlook.com 

Bankrekening:NL22RABO 0139 5807 19, t.g.v. PCOB afd. Oosterhout 

Algemene bestuursleden: 

Ad Schiedon, tel. 06-50 68 2968, email: a.schiedon@ziggo.nl 

Piet Guis. Tel. 06-53 60 70 23, email: p.guis239@gmail.com 

Erna Tekke-Hokke, tel. 0162-45 98 13, email: elp.tekke@ziggo.nl 

Website van onze afdeling: pcob.pgoosterhout.nl 

Contributie: ANBO-PCOB afd. Oosterhout 
€ 47,-- voor leefverbanders / € 30,-- voor alleengaanden 
Opzeggingen van lidmaatschap dienen uiterlijk 30 november bij onze 
secretaris binnen te zijn. 
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